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Foto van de maand

Moddergevechten en kwalleballen

De afgelopen vakantietijd las ik wat boeken waar ik niet vrolijker van werd. Om te beginnen was daar het boek “Navalny”, door Poetin 
om zeep gebracht. Toen het boek van Pieter Waterdrinker, Celine. Ook al niet prettig om te weten hoe corrupt de wereld is. Daarna 
“Het uur van de wolven” van Giuliano da Empoli, een angstaanjagend boek over autocraten en Tech tycoons en alleenheersers. U 
kent ze wel, elke dag staan ze in de krant, maar Giuliano beschrijft waarom Poetin doet wat hij doet.  Soms word ik er echt letterlijk 
misselijk van.

Het boek Narcis van Judith Fanto was wel het meest indrukwekkende boek, over zes echte vrienden die elkaar  verraden in en na de 
Tweede Wereldoorlog. Hier werd ik echt wel even stil van. Hoe is het mogelijk dat je je beste vrienden aan de SS verraadt. Maar ook 
zag ik dat niet alle NSDAP-aanhangers slecht waren.

Gelukkig kreeg ik ook een vermakelijk vakantieboek toegestuurd “Het opium bed” van Ferdinant M. Bertholet. Het gaat over een 
kunstenaar die op een veiling een antiek Chinees bed koopt, waar vroeger opium op gerookt werd. Als hij daarop een keer gaat 
slapen, wordt hij in zijn dromen, al meer bedwelmd door de opium, verliefd op het mooiste meisje van een Chinees bordeel. Hij raakt 
aan deze dromen compleet verslaafd, waardoor de werkelijke wereld om hem heen ineen stort. Een vermakelijk verhaal met een 
happy end in zijn dromen, maar een ineengestorte werkelijkheid.

Teruggekomen was daar de Santpoortse Feestweek. En aan het eind van de week dienden zich diverse moddergevechten aan. Ik 
kreeg, met de achterliggende “literatuur” nog in mijn hoofd, het idee dat deze wereld een compleet moddergevecht is. Welk niveau 
hebben die almachtigen, de mensen met macht en geld, die de wereld beheersen en gewoon landje pik kunnen plegen. Hele volks-
stammen worden onderdrukt of uitgeroeid. Hoe is dat toch allemaal mogelijk na 80 jaar vrede en vriendschappen?  Ik moest denken 
aan een andere schrijver, Yuvak Harari, die concludeerde: “Mannen willen Vechten”… Ja, en om wat eigenlijk?

Met groet en verbazing over hoe gemakkelijk dit gaat, vanaf de fiets,      
John Oosterhuis  (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorblad: Ds. Gilda Polderman bij haar intrededienst op 27 januari 2019
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Gaza
25 augustus 2025

Volgende maand is het twee jaar geleden dat de aanval van Hamas op het zuiden van Israël plaatsvond. Het is ook twee 
jaar geleden dat de verwoesting van Gaza begon. Tienduizenden doden zijn het gevolg. Er staat geen gebouw meer 
overeind, en de ruïnes zijn bezet gebied. Honger is een wapen geworden. En de wereld kijkt toe.

Voor onze eigen kerk is Israël een open zenuw. De kerkorde zegt weliswaar al in art. 1 dat we onopgeefbaar verbonden 
zijn met Israël, maar beter lijkt: onoplosbaar verbonden. Zeg je het immers het ene over Israël, dan heb je de ene groep 
op de kast. Zeg je het ander, dan hangen er anderen in de gordijnen. Soms is het dan maar beter om niets te zeggen. 
Of niet te veel.

Vanuit mijn functies ben ik daarom altijd voorzichtig geweest. Maar er kunnen momenten komen dat je dat niet meer 
kunt verantwoorden. Daarbij besef ik dat ik niet voor de kerk kan spreken. Ik kan niet eens voor de classis spreken, of zelfs 
maar voor het breed moderamen. Ik spreek namens niemand anders dan mijzelf. Maar ik kan niet langer niets zeggen.

Elke dag zijn de beelden van de verwoestingen in Gaza onthutsend. Ik geloof niet dat iemand betwist dat Israël na 7 
oktober 2023 het recht had om te reageren, juist in Gaza. Maar wat nu gebeurt is alleen maar buitenproportioneel te 
noemen. Ik heb geen zin in juridische discussies over genocide, maar dit is systematische vernietiging. En dat staat 
buiten elk recht.

In de kerkorde lees ik dus dat wij onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. Maar let op, er staat: met het volk Israël, niet 
met de staat of het land Israël. Voor mij is ‘het volk Israël’ dan ook een theologische notie. En natuurlijk zijn wij in dat 
opzicht van harte met Israël verbonden. Wij delen een groot deel van de Schrift. En we delen het geloof in de ene God, 
die goed is en recht doet.

Maar dat betekent niet dat wij verbonden zijn met de staat Israël, laat staan dat wij die coûte que coûte zouden moeten 
steunen. En dat betekent al helemaal niet dat je Israël niet mag aanspreken. Juist verbondenheid nodigt daartoe uit. 
Net zoals je je partner aanpreekt, of je kinderen, of je vrienden. Juist als het mis gaat. En juist omdat je verbonden bent.

Het allereerste artikel van de kerkorde spreekt naast verbondenheid met het volk Israël ook uit dat ‘de kerk weert wat 
haar belijden weerspreekt’. Het lijdt voor mij geen twijfel dat al dat geweld in Gaza het belijden van de kerk weerspreekt. 
Stop dus met het doden. Stop met vernietiging. Stop met de bezetting. Stop met de waanzin, en doe recht. Het is goed 
om dat uit te spreken. In verbondenheid. En in het geloof in de ene God, die goed is en recht doet.
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Velserbroek
Kruispunt

Bij de diensten in Het Kruispunt. 

Kerkdienst van 29 juni 2025, voorganger: ds. Harmen de Vries.
Lezingen uit 2 Koningen 1: 2-17a; vervolgens Lucas 9: 51-56 en 
dan Handelingen 8: 4-17.
Thema: Hoe kort is uw lontje?
De drie lezingen gaan allemaal over  de Landstreek Samaria, in 
het noorden van Israël. In de 8e eeuw voor Christus tijdens de 
Assyrische ballingschap is de bevolking van die streek groten-
deels gedeporteerd. De koning van Assyrië heeft toen eigen 
mensen daar neergezet en zo het gebied tot zijn eigendom 
gemaakt. Deze praktijken gebeuren tegenwoordig ook nog. 
De uitgedunde Joodse bevolking, die daar nog wel woonde, 
heeft zich vermengd met de Assyriërs. De bastaarden, zoals ze 
genoemd werden. De profeet Elia krijgt in het boek 2 Koningen 
de opdracht om de dienaren van de koning Achazja mede te 
delen dat hij niet zou herstellen van een val uit zijn raam, omdat 
de koning een afgod aan het raadplegen was en niet de God 
van Israël. Vervolgens werd Elia bevolen om naar de koning te 
komen, omdat deze 50 man naar hem toe had gestuurd. De 50 
mannen overleefden het niet. Ze werden door vuur verteerd. 
Ook een volgende ploeg van 50 man werd verteerd door vuur 
en toen er een derde poging met 50 man werd ondernomen, 
knielde de bevelvoerder neer voor Elia en smeekte om zijn 
leven en dat van zijn mannen te sparen en om alsjeblieft mee 
te komen naar de koning. Toen ging Elia mee en vertelde de 
koning dat hij niet zou overleven, omdat hij een afgod om raad 
had gevraagd en niet de enige ware God. 

In de tweede lezing riepen de leerlingen, Jakobus en Johannes, 
toen ze doorhadden dat Jezus niet welkom was in een Samari-
taans dorp: ”Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat 
hen zal verteren?” Maar Hij draaide zich om naar hen en wees 
hen streng terecht.  Ze moesten ophouden met zich negatief 
uit te laten over de Samaritanen.

In de derde lezing gaat het over een leerling van Jezus, Filippus 
genaamd. Hij omarmt de bevolking van Samaria. Hij had 
geleerd van het verleden. Veel Samaritanen lieten zich vervol-
gens dopen.

Hoe kort is uw lontje. Hoe reageren wij op mensen die anders 
zijn dan wij als die anderen een proteststem laten horen of als 
ze er in onze ogen vreemd of afwijkend uitzien? We denken 
aan vrouwen over gelijke rechten; homo’s en transgenders, die 
vragen om gelijke behandeling. Wat hebben ze nog te klagen 
bij ons? Mensen met een andere huidskleur en asielzoekers. 

Wat zoeken ze hier? Is ons land niet vol genoeg?  Wordt ons 
christenen een andere weg gewezen? De evangelielezing 
houdt ons een spiegel voor. 

Samaritanen werden gezien als bastaard Joden. De Sama-
ritanen kenden alleen de eerste 5 boeken van de Bijbel. (De 
wet van Mozes werd wel erkend, de rest niet). Jezus en de 
zijnen werd een halt toegeroepen bij het zoeken naar een 
geschikte overnachtingsplaats. Jakobus en Johannes werden 
vooruit gezonden. Ze ontsteken in toorn bij de tegenwerking. 
Ze hebben een kort lontje. Ze herinneren zich het verhaal uit 
2 Koningen. Elia moest naar de koning komen. 50 Soldaten 
met hun leidinggevenden werden op Elia afgestuurd. Ze 
werden door bliksemvuur verteerd. Ook een tweede keer. 
Nu werd gastvrijheid ontzegd. Hier wilt u dat er weer vuur 
van de hemel zal neerdalen om hen te verteren. Jezus is het 
daar niet mee eens. Jezus aanvaardt de Samaritanen. O.a. de 
Samaritaanse vrouw en niet te vergeten het voorbeeld van de 
barmhartige Samaritaan, waarover op 13 juli 2025 in de Dorps-
kerk gesproken werd. Jezus distantieert zich van de vijandige 
houding van Jakobus en Johannes.

De Zoon des mensen is niet gekomen om mensen te gronde 
te richten, maar om ze te redden. Jezus handelt vanuit een 
andere Geest. Onvoorwaardelijke liefde, wat we ook zijn, van 
welke geaardheid ook en met welke achtergrond dan ook.
Dit is een voorbeeld voor ons. 

Filippus, een latere volgeling,  deed het beter. Hij bood de 
liefde van Jezus aan in het Samaritaanse land. Hij liet het ijs 
breken tussen Joden en Samaritanen. De Samaritanen lieten 
zich toen massaal dopen en kwamen tot geloof. De handen 
werden opgelegd en toen kwam de H. Geest over hen.

Thema van de dienst op 6 juli 2025: Vertrouwen. Voorganger 
ds. Ineke Clement.
Lezingen Psalm 18: 2-4 en 19-31
Tweede lezing Lucas 9: 1-6
Ds. Ineke Clement leidde vorige week een viering van de Ark. 
De Ark zal gesloten worden, maar we moeten vertrouwen 
hebben in de toekomst. Vertrouwen vraagt de bereidheid om 
een sprong in het duister te doen. Het gaat niet altijd zoals wij 
dat zouden willen. Met mijn God spring ik over een muur, zoals 
verwoord in de lezing uit Psalm 18. 
Lezing uit boek Lex  Paleaux: Winter Water, over bewijs dat God 



bestaat. Het gaat in dit boek over een leerling die met de rug 
naar de meester ging staan. Ik kan u niet zien, maar u bent er 
wel. De leerling liet zich vervolgens achterover vallen, gelukkig 
in de armen van de meester. Hij had het vertrouwen dat hij wel 
opgevangen zou worden. Vervolgens ging hij een stap verder. 
Hij ging op een stoel staan en spreidde zijn armen. Als God 
bestaat zou Hij hem opvangen, zo was de overtuiging. Het 
aftellen begon. De klasgenoten telden vol enthousiasme mee. 
U zegt dat God bestaat en dat Hij mij altijd zal beschermen. Mij 
gebieden van de stoel af te komen zou al het geloof uit mij en 
mijn medeleerlingen stampen. Hij sloot zijn ogen toen de klas-
genoten “één” riepen. Hij liet zich achterover vallen en raakte 
bewusteloos. In de kamer van de directeur kwam hij weer bij. 
Hij vond dat hij hiermee had bewezen dat God niet bestaat.

Bestaat God? Het antwoord hangt af van het beeld dat wij van 
God hebben. God is verborgen en Hij laat zich kennen door 
anderen. Wij moeten er voor elkaar zijn en elkaar opvangen. 
God komt niet rechtstreeks naar beneden om jou op te vangen. 
Hij werkt door ons heen. De roep om Zijn presentie is van alle 
tijden. God is iets mystieks; een geheim. Een voelbare kracht. 
Gods naam betekent: Ik zal er zijn.

De 12 leerlingen werden uitgezonden om het Woord overal te 
vertellen. (Lucas 9). Ze kregen kracht om mensen te genezen. 
Niets mochten ze meenemen voor onderweg. Vertrouwen dat 
het goed zou gaan. We kennen allemaal tegenslagen: je werk 
verliezen; een geliefde; je gezondheid. Je vertrouwen om te 
blijven geloven, wordt op de proef gesteld.

Gaan in vertrouwen is toch de boodschap. Laten we mee op 
weg gaan met als bagage Gods vertrouwen;  vertrouwen (als 
werkwoord). Vertrouwen in elkaar.

Als Hij in mij gelooft, geloof ik ook in Hem.
Als Hij op mij vertrouwt, vertrouw ik mij ook Hem toe.

Op 20 juli ging opnieuw ds. Harmen de Vries voor in Het Kruis-
punt.
Lezingen: Brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 2.
Paulus was een streberige figuur. Hij wilde een wit voetje halen 
bij God door precies volgens de wetten te leven.  Voor de 
poorten van Damascus verscheen aan hem de verrezen Jezus 
en dat werd een keerpunt in zijn leven. Hij had altijd geleefd 
voor de wet, maar nu had hij daar niets meer aan. Hij ging 
geloven in Jezus en hierdoor ging hij een andere koers volgen 
in zijn leven. Hij leefde nu met Jezus en voor Jezus.

De tweede lezing ging over Lukas 10: 38 e.v. De dienende 
Marta en luisterende zus Maria. Jezus werd uitgenodigd om 
tijdens zijn rondreis in het huis te komen van Marta om te eten 
en te drinken.
Marta werd geheel in beslag genomen door verzorgende 

taken in het huishouden. Ze wilde een maaltijd bereiden. Maria 
lag aan de voeten van Jezus om de boodschap van Jezus te 
horen. Marta had geen tijd. Ze was druk in het huishouden. Ze 
werd “aanhoudend” in beslag genomen door haar taken.
Maria had het juiste gekozen om te doen. Het heil werd 
hiermee aan Maria, maar ook aan Jezus’ volgelingen geboden: 
het Koninkrijk van God als erfdeel. Het zal niet van haar/ ons 
worden weggenomen. 

Natuurlijk wordt hiermee niet gezegd dat huishoudelijke taken 
niet belangrijk zijn. Het is eerder: Alles op zijn tijd.

Het gaat niet om de regels en gebruiken / tradities, waar we 
star aan moeten vasthouden. We moeten leven vanuit de 
Geest van vrijheid, de liefde en diepste vervulling van Gods wil. 
Marta werd kwaad omdat zij geen hulp kreeg van haar zus. 
Vanuit het perspectief van Gods Koninkrijk zijn andere dingen 
belangrijker dan eten en drinken. Zoek eerst het Koninkrijk van 
God en al het andere zal u gegeven worden.  De mens zal niet 
alleen van brood leven….. Het Woord van God dat via Jezus tot 
de mensen komt is belangrijk.

We moeten tijd en energie vrijmaken voor Gods Woord. Luis-
teren naar wat Jezus ons te zeggen heeft. De Geest van God 
kan in ons leven, maar we moeten wel luisteren naar de stem 
van Jezus in ons. Leven door het geloof vanuit Christus’ aanwe-
zigheid. Jezus leeft door Zijn Geest in een ieder van ons.

De volgende dienst in Het Kruispunt was op 3 augustus. Wij 
waren op vakantie, dus vandaar dat ik hiervan geen verslag kan 
doen. De voorganger was ds. Henk Reefhuis. Het thema is wel 
bekend: IJdelheid der ijdelheden en over schatten verzamelen 
voor jezelf. (Salomo / boek Prediker 2 en Lucas 12 ).

Op 17 augustus ging mw. Anouk Helmich bij ons voor. Het 
thema was: Noem mij bij mijn naam en de lezingen waren uit 
1 Samuel 1: 1-28 over Elkana, die twee vrouwen had:  Hanna 
en Peninna. Peninna had kinderen maar Hanna niet, zij was 
onvruchtbaar en daarmee werd zij steeds gekwetst door haar 
rivalen. Elkana had Hanna lief, maar door het getreiter van 
o.a. Peninna moest ze regelmatig huilen en dan at ze niet. 
Hanna ging naar het heiligdom van de Heer waar de priester 
Eli aanwezig was. Diepbedroefd bad Hanna tot de Heer, of Hij 
haar ellende wel zag. Ze legde een gelofte af voor de Heer en 
vroeg of de Heer haar een zoon wilde schenken, dan zou zij 
haar zoon aan de Heer schenken. 

Ze was zo lang aan het bidden dat Eli zich afvroeg wat er 
met haar aan de hand was. Hanna vertelde Eli dat ze gebukt 
ging onder zwaar verdriet. Eli zei dat de God van Israël haar 
zou geven wat ze had gevraagd. Binnen een jaar werd Hanna 
zwanger en baarde een zoon, die ze Samuel noemde. Toen 
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Samuel niet meer afhankelijk was van borstvoeding werd hij 
meegenomen naar het heiligdom waar Eli was en zo werd hij 
aan de Heer overgedragen.

Bij 1 Samuel 3: 1:10 ging het verhaal verder over Samuel die bij 
herhaling geroepen werd in de nacht, door de Heer, toen hij bij 
de Ark lag te slapen. Samuel hoorde zijn naam en dacht dat Eli 
hem nodig had. Iedere keer liep hij naar Eli om eventueel hulp 
te bieden, maar Eli zei dat hij hem niet geroepen had. Na de 
derde keer wist Eli dat de Heer geroepen had en hij gaf Samuel 
de boodschap mee om de volgende keer tegen de Heer te 
zeggen: “Spreek Heer, uw dienaar luistert”.

Samuel wordt vijf keer bij zijn naam geroepen en dat is beves-
tigd worden in jouw identiteit en dat je door God gezien 
bent; dat God met jou zal zijn. Samuel was ver bij zijn ouders 
vandaan, maar doordat zijn naam genoemd werd, kreeg hij 
wel het gevoel geliefd te zijn.

Wij hebben ook het verlangen om geliefd te zijn. Zo mogen wij 
ook ons geliefd voelen door God. Als wij dat gevoel hebben, 
dan hebben wij de opdracht om ook de ander bij zijn of haar 
naam te noemen. Als alle mensen in de wereld bij hun naam 
worden genoemd dan voorkomen we dat mensen veranderen 
in nummers / groeperingen, waardoor we anderen ontmense-
lijken. Daarom moeten we de ander ook bij de naam noemen.
Het verhaal van Anouk is samen te vatten in het bijzondere 
gedicht van Neeltje Marina Min:

Mijn moeder is mijn naam vergeten

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb, wil ik heten.

Adriaan Rensen (eredienst).

Zondag 17 augustus j.l. was Anouk Helmich voorganger bij de
gezamenlijke viering in het Kruispunt. Anouk is tevens 
werkzaam bij de Ark gemeenschap waar zij ook woont, ze 
had Paulien (rechts op de foto’s) meegenomen. Ik had Marja 
meegenomen, zij woont in Zorgcentrum de Waerden te 
IJmuiden  en gaat voor dagbesteding naar “de Ark”.

We zijn blij dat we deze gezegende viering mochten 
bijwonen.

Met hartelijke groet, Aart Hoorn. 

Zondag  24 augustus mochten wij weer een gezegende 
viering meemaken in de Dorpskerk.

Gilda sprak over een wereld die absurd lijkt, waar arbeiders 
nodig zijn die wanhoop oogsten, dat zure  druiven zoete wijn 
zullen worden en de aarde  vol zal zijn van visioen en geloof.
Alleen zo kan het Koninkrijk van God op aarde komen.

Organist Elina speelde aansluitend prachtig:  Gelobet seist du, 
Jesu Christ” van D. Buxtehude.
De kinderen van de nevendienst droegen bij, tijdens de 
vakantie kun je een kaartje of een brief sturen.

De apostel Paulus reisde veel en stuurde vaak brieven. Vaak 
stond er in die brieven: Ik wens jullie toe dat God onze Vader 
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Ouderenmiddag Het Kruispunt

Woensdag  24 september houden we onze eerste 
ouderenmiddag van dit seizoen.  We hopen op een 
gezellige middag waarop we elkaar na de zomer weer 
kunnen ontmoeten. 
De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 
met koffie.
U bent allemaal weer van harte welkom. 

Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken tel. 023 
5371131    of  Gré Riedijk tel. 023 5385216.

Bedankt

Op zondag 29 juni jl werd ik blij verrast met een 
hele mooie bos bloemen vanuit Het Kruispunt.
Heel hartelijk dank voor deze speciale aandacht.
Ik stel dit zeer op prijs.

Hartelijke groeten,
Yvonne Vreeken

en de Heilige Geest goed voor jullie zullen zijn en vrede geven.
Lucas en Laura verwoordden dit in een rebus.

De bijdrage van Dominique was een app-gesprek zoals Paulus dat nu 
met Corinthiërs gehad zou kunnen hebben.
Lara schreef een persoonlijke brief aan ons als gemeente.

Allen hartelijk dank voor jullie geïn-
spireerde bijdragen.

Met hartelijke groet: 
Aart  Hoorn.
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Grote zomerschoonmaak

Hartelijk dank aan de schoonmaakploeg die ook dit jaar weer 
heeft meegeholpen met de grote zomerschoonmaak. Zowel 
binnen als buiten is alles weer pico bello. Op de foto’s enkele 
harde werkers.
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 Santpoort

Vooruitblik

Het nieuwe kerkelijk seizoen gaat beginnen! Op zondag 21 
september hopen we op een feestelijke gezamenlijke viering, 
met aansluitend een gezellig samenzijn. Hoe het er allemaal 
uit gaat zien, kan ik u nog niet vertellen. Een voorbereidings-
groepje gaat ermee aan de slag. Wel weet ik dat zang en 
muziek een rol gaan spelen in de kerkdienst, meer dan anders. 
Mooi dat we zo samen, Velserbroekers en Santpoorters, het 
nieuwe jaar inluiden.

En er is nóg een bijzondere dienst waar ik uw aandacht op wil 
vestigen          : mijn afscheidsdienst op 5 oktober. Otto Sondorp 
en ikzelf zijn de voorgangers. Op 7 oktober word ik namelijk 
67 jaar, en ga ik met emeritaat. Mijn werk als gemeentepredi-
kant stopt daarmee. Wel blijf ik nog een aantal uren per week 
werken in het pastoraat. Elders in dit kerkblad vindt u van mij 
een aantal woorden ten afscheid.

Tot slot

Als er iets is waarover u mij wilt spreken – laat het weten. Ik blijf 
immers verbonden aan de kerk voor het pastorale werk. 
Er moet nog nader overleg plaatsvinden over de precieze 
invulling van de uren die ik werkzaam zal zijn, ook over de 
dagen dat ik beschikbaar ben. Maar zodra dat bekend is, hoort 
u ervan.

Rest me u alle goeds toe te wensen voor de komende tijd. 
Hopelijk kunnen we nog genieten van een aantal zonnige 
zomerdagen. En gaan we elkaar ontmoeten in de komende 
kerkdiensten.

Met een hartelijke groet,
Gilda Polderman

Op 2 juli heb ik een gift voor de kerk ontvangen van 200 euro. 
Hartelijk dank!

AFSCHEID
Op 5 oktober gaat het gebeuren: dat ik afscheid van jullie 
neem als gemeentepredikant. Het zal me zwaar vallen, want 
wat ik in het begin niet had verwacht is toch gebeurd: ik ben 
me aan jullie gaan hechten.
Waarom had ik dat niet verwacht? Dat lag niet aan jullie, 
maar meer aan wat ik achter moest laten. Ruim 25 jaar was ik 
dominee geweest in dezelfde gemeente, daar had ik ook al 
die tijd gewoond met mijn gezin. Natuurlijk krijg je dan sterke 
banden met elkaar. Hoe moest ik ooit mijn plek vinden in de 
gemeente van Santpoort? Maar dat bleek niet moeilijk, en dat 
heeft er niet in het minst mee te maken dat jullie me toelieten 
in jullie levens, en dat ik mocht delen in jullie hartelijkheid, zorg 
voor elkaar en liefde voor de kerk.

Wanneer ik de afgelopen zesenhalf jaar overzie, komen er 
allerlei dingen boven die kwamen, soms ook weer gingen, een 
andere keer bleven. 
De jongerengroep Lebjib bijvoorbeeld, waar Joyce en ik ons 
samen voor inzetten. Geweldig om met jonge mensen op zoek 
te gaan naar wat goed en waardevol is in het leven. Maar door 
studie en verhuizing van enkelen stopte dit. Gelukkig waren er 
de kinderen van de kindernevendienst die een zekere speel-
sheid met zich meebrachten en -brengen. En niet alleen dat, 
ook een eigen, verrassende kijk op het geloof, de Bijbel en het 
leven. Nog niet lang geleden hebben we een prachtige kerk-
dienst met elkaar vormgegeven.
Als ouderenpredikant (want dat ben ik ook nog anderhalf jaar 
geweest in Santpoort!) was het heel fijn Otto te hebben als 
collega, met wie ik kon sparren over de dingen die ik tegen-
kwam. Later kreeg ik Joep en Joke als collega’s. Vooral met 
Joke deed ik dingen samen. We overlegden over het werk, 
organiseerden gespreksgroepen, probeerden de beide wijk-
gemeentes dichter bij elkaar te krijgen en gaven vorm aan de 
werkgroep Inspiratie. Goed om zo samen te werken en jammer 
dat ze wegging.

De organisatiestructuur van de kerk is in de loop der jaren 
danig veranderd. Ik was aangenomen als dominee voor de 
Dorpskerk, Santpoort had een eigen kerkenraad en activi-
teiten werden voor de eigen wijkgemeente georganiseerd. 
Maar allengs gingen we meer samen doen, en inmiddels is er 
één protestantse gemeente Santpoort-Velserbroek, met één 
kerkenraad en meerdere werkgroepen die deels gezamenlijk 
zijn.
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En als ik het dan toch over verandering heb: de samenstelling 
van de gemeente is in de loop der jaren sterk veranderd. Er 
zijn zoveel gemeenteleden overleden, onder wie trouwe kerk-
gangers. Deze constatering doet pijn, want ik kan ze me nog 
scherp voor ogen halen en mis velen van hen. Maar, en dat 
is weer heel mooi: af en toe zagen en zien we ook nieuwe 
gezichten, zelfs nieuwe leden lieten zich inschrijven.

Er is ook heel wat hetzelfde gebleven. De zondagse vieringen 
noem ik als belangrijkste. Daar konden en kunnen we elkaar 
altijd vinden in het gezamenlijk vieren van ons geloof, in het 
uitspreken van onze gebeden, in het luisteren naar Gods 
woord. Het is dan niet eens zo belangrijk waar je het doet. Want 
daar is dan weer wel verandering in gekomen: we hebben 
steeds meer gezamenlijke diensten en wisselen daarmee ook 
van vierplek. 

Ik zou nog heel veel kunnen zeggen. Over de plezierige 
samenwerking binnen het moderamen, over de collegialiteit 
van Henk en Ineke, over mijn blijdschap met muziekprofes-
sional Elina en met de cantorij, over de inspirerende vergade-
ringen van de werkgroep Inspiratie, de gezellige en vruchtbare 
overleggen met de werkgroep Eredienst, de gedeelde zorg 
voor de gemeenteleden met de leden van de bezoekgroep, 
de leuke ochtenden verzorgd door de Activiteitencommissie, 
over de uitwisseling met de rooms-katholieke Naaldkerk, over 
de contacten met de moslims uit IJmuiden, over de mooie 
gesprekken met mensen persoonlijk en in de diverse gespreks-
groepen, over de gedeelde ervaringen binnen de medita-
tie-groep… Ik kan niet alles hier opschrijven, dan wordt het te 
lang, maar ik neem veel mooie herinneringen mee. 

We moeten afscheid nemen, maar we laten elkaar niet hele-
maal los, want na 5 oktober blijf ik voor 14 uur per week 
pastoraal werk doen in de gemeente en ga ik eens in de 2 à 3 
maanden voor in de zondagse eredienst.

Toch ervaar ik het als een grote stap, hoewel ik jullie soms nog 
wel zal zien. Maar mijn werk als gemeentepredikant zit er dan 
op. Ik ga het missen, dat weet ik zeker.

En ik ben jullie ongelofelijk dankbaar, voor alles wat we tot nu 
toe hebben kunnen delen en doen.

Ik hoop en verwacht dat er nog lang gezamenlijk geloofd, 
gevierd en gedeeld zal worden in de Dorpskerk en het Kruis-
punt. Het ga jullie persoonlijk, en als kerkgemeenschap goed!

Een lieve groet voor u en jullie allemaal,
Gilda

Afscheid ds. Gilda Polderman

Zondag 5 oktober a.s. is het dan zover. Gilda neemt afscheid 
van onze gemeente en gaat met emeritaat, zoals we dat in 
de kerk noemen. Ze blijft gelukkig nog voor een beperkt 
aantal uren per week aan onze gemeente verbonden, 
maar niet meer als gemeentepredikant.

In de gezamenlijke ochtenddienst om 10:00 uur in de 
Dorpskerk zullen we afscheid van haar nemen. Zij zal zelf 
samen met ds. Otto Sondorp voorgaan in deze dienst. Na 
afloop is er een receptie in de ontmoetingsruimte, waar 
iedereen haar persoonlijk de hand kan schudden. We 
nodigen u daar allemaal hartelijk voor uit.

Als u daarnaast ook nog iets wilt doen of bijdragen dan 
zou dat tijdens de receptie kunnen. Wilt u dan van tevoren 
contact opnemen met ondergetekenden?

Mocht u willen bijdragen aan het cadeau dat namens ons 
allen aan haar zal worden aangeboden, dan kunt u uw 
bijdrage storten op:
NL 60 INGB 0000 1818 82 ten name van ‘Prot Gem Sant-
poort Velserbroek’, onder vermelding van “Kado Gilda”. Of 
gebruik de QR-code.

Namens de afscheidscommissie, 
Carla van Woensel, Elias van der Plicht, Els Kamerbeek, Vicky 

Koster, Gerrit Out en Joyce Schipper

 

QR-code voor ‘Kado Gilda’
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Bedankt

Hartelijk dank voor de prachtige 
bloemen die ik van de kerk mocht 
ontvangen. Tevens wil ik een ieder 
bedanken voor de telefoontjes en 
kaarten na het verdriet dat mij is over-
komen.
 

Liefs,  Riet Bakker

12

In memoriam: Jocobus van Nieuwenhuizen (Jaap)

Op 25 juni overleed hij, 90 jaar oud.
Hij groeide op als enigst kind in Haarlem. Jaap had een fijne jeugd, hoewel hij broers en zussen 
weleens miste. 
Toen hij trouwde met Hannie Manten genoot hij van het grote en gezellige gezin waar zij uit 
kwam. Zijn huwelijk met Hannie was gelukkig, ze hielden veel van elkaar. Twee dochters werden er 
geboren: Sijda en Aletta. Jaap was druk met zijn werk als vertegenwoordiger en was daardoor vaak 
van huis. Hij zorgde ervoor dat het zijn gezin aan niets ontbrak. De opvoeding en verzorging van 
de kinderen nam Hannie voor haar rekening. 

Na zijn pensionering raakte hij steeds meer betrokken op de kinderen, en later de vijf kleinkinderen. Hij was geïnteresseerd in hun 
doen en laten, stond altijd klaar met adviezen en praktische hulp, en met regelmaat gingen ze met elkaar een paar dagen weg. 
Jaap heeft zich jarenlang ingezet voor dak- en thuislozen in Haarlem. Met zijn humor, hartelijkheid en daadkracht wist hij veel 
voor hen te bereiken, en was hij van grote betekenis.

In 2020 stierf Hannie en moest hij alleen verder. Ondanks zijn verdriet en gemis pakte hij het leven goed op. Hij leerde koken, 
onderhield zijn woning, ging erop uit en sprak af met vrienden, vriendinnen, familie of buren. Met zijn kleinkinderen ging hij om 
de beurt uit eten, zodat er persoonlijke aandacht kon zijn. Als hij voor iemand een klusje kon doen, stond hij klaar. 

Op de dag dat hij groots zijn 90e verjaardag zou vieren, moest hij plots opgenomen worden in het ziekenhuis. De pompfunctie 
van zijn hart werkte niet meer. Toen hij weer thuis was, ging hij hard achteruit. Hij kwam in het hospice terecht en daar nam hij 
welbewust afscheid van het leven. Het was niet makkelijk, maar: God was “als een maatje” met hem, en zou hem niet alleen laten. 
Zo kon hij alles rustig loslaten en in vrede sterven. 

Gilda Polderman

De Dorpskerk doet mee met de Open 
Monumentendag

Op zaterdag 13 september zal de Dorpskerk van 10:00 tot 17:00 uur open 
zijn. Dit doen we in het kader van de landelijke 'Open monumentendag'. 
Meer info vindt u op de website van de gemeente Velsen. Net als vorig jaren 
doen we samen met de molen in Santpoort mee, ook al zijn we geen offi-
cieel monument. Maar we hebben genoeg te laten zien vinden we!

Wilt u een uurtje meehelpen om bezoekers te ontvangen, laat het dan svp 
aan ondergetekende weten.

m.v.g. Gerrit Out, Dorpskerkbeheerder.

Armbandjesactie

Door de verkoop van de armbandjes in de 
kerk heb ik in totaal 333 euro opgehaald en 
50 cent!!!!!!!!! Alle mensen van de kerk hartelijk 
bedankt voor het geld voor het goede doel! Ook 
de mensen die niets hebben gegeven bedankt! 
Door dit geld kunnen de kinderen in Afrika voet-
ballen. Ik heb dit gedaan omdat ik zelf ook heel 
veel van voetballen hou!

Groetjes van Laura
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In memoriam: Johannes Kosters (Hans)

Het leven van Hans begon op 6 augustus 1938. Hij had een gelukkige jeugd, waarin hij 
het geloof meekreeg dat als een rode draad door zijn leven zou lopen.
Toen hij Nelleke van Rijswijk tegenkwam, wist hij al snel dat hij met haar verder wilde. 
En zo gebeurde: op 21 augustus 1964 trouwden ze. Ze kregen drie kinderen: Saskia, 
Jonathan en Arjan. Met z’n vijven vormden ze een gelukkig gezin. Hij was een lieve 
en enthousiaste vader die van alles met zijn kinderen ondernam. Niets liever wilde hij 
dan dat zij gelukkig waren. Met hen trok hij naar Duin en Kruidberg, sprong met hen 
de duinen af, of gleed in de winter op de slee naar beneden. Goede herinneringen zijn 
er aan de vele vakanties naar de camping in Zuid-Frankrijk. Hans genoot daar volop. 
Ook daar zorgde hij dat hij in contact kwam met mensen, en hij ging de natuur in om 
wandeltochten te maken.

Zijn werkzame leven bracht hij met name door op het stadhuis van Haarlem, waar hij een gewaardeerd collega werd. Door zijn 
werk als ambtenaar van de burgerlijke stand had hij intense contacten met jonge mensen, omdat het belangrijk voor hem was 
een trouwerij persoonlijk te maken.
Veel werk heeft hij verzet in en voor de kerk. Hij is ouderling geweest, voorzitter van de diaconie, secretaris voor Madras, zette 
zich in voor de stiltewandelingen. Maar ook achter de schermen deed hij van alles, gedreven door zijn geloof en door zijn liefde 
voor de kerk en voor mensen. 

Hans was een lieve, zachtaardige man, wilde er voor anderen zijn, was plichtsgetrouw, humoristisch, energiek, maar ook rustig 
en enigszins introvert. Hij was tevreden met kleine dingen, gaf niet om luxe, en zocht altijd harmonie en verbinding.
Nelleke en Hans hielden veel van elkaar, en samen waren ze gelukkig met hun kinderen en met hun kleinkinderen.
Toen Hans hoorde dat hij niet meer zo lang zou leven, stond hij voor de haast onmogelijke taak afscheid te nemen van iedereen 
en alles wat hem lief was. Hij voelde dat hij daarbij kracht van God kreeg. Op 4 juli overleed hij. Vol vertrouwen op Hem kon hij 
uiteindelijk zijn leven loslaten en zich overgeven in de handen van zijn liefdevolle Vader.

De woorden van Dietrich Bonhoeffer waren woorden die bij hem pasten:
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Gilda Polderman

Bedankt

De afgelopen maanden heeft u allen mijn lieve man, vader 
en opa Hans Kosters gesteund met kaarten, bloemen, 
lekkernijen en bezoekjes.  Ook na zijn overlijden hebben 
wij uw steun en warmte mogen voelen tijdens de condo-
leance en kerkdienst. Wij zijn u hiervoor dankbaar en 
hopen dat u zich net als wij Hans zult blijven herinneren, 
vol liefde en warmte. 

Lieve groet, Nel, Saskia, Jonathan, Arjan, Guido, 
Simone en de kleinkinderen

Uitvaartdienst Hans Kosters



Vanuit de werkgroep Inspiratie

Op het moment van dit schrijven is het midden in de zomervakantie. Heel nieuwe activiteiten hebben we nog even niet te melden, 
maar graag brengen we de al op stapel staande en lopende activiteiten weer even onder de aandacht. 
Opnieuw een oproep om na te denken of u/je (vanaf nu ‘je’) ons actieve en gezellige team na de zomer wilt komen versterken als ook 
Gilda Polderman onze werkgroep zal verlaten omdat ze in oktober met emeritaat gaat… De inspiratie komt vanzelf, ook als je denkt 
dat je die niet hebt. Praktische inzet is ook altijd welkom! Schiet vooral een van ons even aan als je meer wilt weten of (nog mooier!) 
je een keer bij ons overleg wilt zijn.

Soep & Spirit
Het is fijn om met een groep mensen af en toe samen te komen, wat te eten, te 
drinken en met elkaar te praten over een bepaald onderwerp.
 
Op woensdag 17 september komen we weer bij elkaar bij Simone Meulenbelt 
thuis. 
Als u, of jij, ook eens wilt aanschuiven, laat het dan weten aan Margreet: 
margreetenpaul@quicknet.nl. Van harte welkom!

Lezingenserie Kunst & geloof: 
‘Iconen en je eigen levensverhaal’
De eerste lezing vover Chagall door Kick Bras op 17 juni was een groot succes. 
De tweede lezing gaat over iconen en zal gegeven worden door Marianne 
Vonkeman in het Kruispunt. Dit zal zijn op woensdagavond 24 september. Inloop 
start om 19.45 uur en begint om 20.00 uur. 

Marianne neemt een aantal iconen mee en zal iets vertellen over iconen en over 
welke rol ze spelen in haar eigen leven. Iconen zijn een soort tijdloze preken. Er 
zit uitleg van het geloof in de manier waarop ze zijn geschilderd. Marianne zegt 
hierover: ‘Soms maakt het me bewust van vergeten zaken, soms wijzen ze me 
een weg en altijd geven ze een onverwachte bemoediging’.

Meld u hiervoor aan via akke.armande@gmail.com

Kernwaarden uit het christendom, met Juup van Werkhoven
Ook in het najaar zal ds. Juup van Werkhoven een paar avonden verzorgen. Ze gebruikt daarbij het boek ‘Catechismus van de 
compassie’. U hoeft dat niet aan te schaffen of te lezen, Juup neemt teksten mee om ze met elkaar te kunnen lezen. Actuele thema’s 
worden belicht vanuit de Bijbel, maar ook vanuit de kunst, de literatuur, etc. 
De vorige avonden werden met veel enthousiasme ontvangen. Als u belangstelling hebt, laat het dan weten aan Gilda 
(gildapolderman@planet.nl).

14

De vorige keer in juni bij Gilda thuis.



Stiltewandelingen
Tijdens de laatste wandeling vóór onze zomerstop op 12 juli hebben we op een mooi plekje onze medewandelaar en stiltewandelaar 
van het eerste uur Hans Kosters herdacht. En in onze gedachten blijft hij altijd meelopen.

De stiltewandelingen worden vanaf 30 augustus weer hervat. De volgende data zijn 13 september, 27 september, 11 oktober en 25 
oktober. We trekken om 9.30 uur vanaf de fietsenstalling in duingebied Duin en Kruidberg in, om halverwege een inspirerende tekst 
te horen, waar we de resterende wandeling over kunnen denken. De wandelingen duren ongeveer 3 kwartier tot een uur. 

Het loopt dan alweer tegen de herfst, maar na een paar regenachtige dagen kun je nu al genieten van de nodige herfsttaferelen. 
Marja heeft daar een scherp oog (en camera) voor en legde deze drie-eenheden vast.

U hoeft u niet op te geven, maar mocht u willen weten of de wandeling doorgaat ivm slecht weer of dat we heel even op u wachten 
omdat u nog onderweg bent, belt of appt u dan naar Margreet Baalbergen, tel. 06-41073650.

Meditatie op de maandagmorgen
In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te medi-
teren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 
minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.
Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Activiteitencommissie Santpoort

Na een mooie zomer starten ook wij na startzondag weer 
met onze bijeenkomsten. De eerste is op 25 september om 
10.30 uur. Een koffieochtend om bij te kunnen praten over een 
ieders belevenissen van de (bijna) afgelopen zomer. Ook willen 
we u dan vragen om mee te denken over de invulling van de 
ochtenden, die wij organiseren. Wat vindt u leuk, waar heeft u 
misschien behoefte aan? Denk er alvast eens over.

Ook komend seizoen is er steeds op de derde donderdag van 
de maand een activiteit, afwisselend koffieochtend of lunch. 
Met uitzondering van de vierde donderdag van september, na 
de startzondag en de tweede donderdag van april ivm Pasen.

De data zijn: 
•	 25 september - koffieochtend
•	 16 oktober – lunch
•	 20 november - koffieochtend
•	 18 december – kerstlunch
•	 15 januari – koffieochtend 
•	 19 februari – winterlunch
•	 19 maart – koffieochtend
•	 09 april – paaslunch 
•	 21 mei – koffieochtend 
•	 18 juni – eindeseizoenslunch

Op de koffieochtenden zullen er behalve koffie met iets lekkers 
ook een spreker, presentatie of een film te zien of te horen zijn. 
Zoals aangegeven, als u suggesties heeft horen we die graag! 
Gaandeweg het jaar wordt u hierover in het kerkblad of liturgie 
geïnformeerd.

En kent u iemand, die zin heeft om mee te komen, nodig haar 
of hem dan van harte uit, wij vinden dat alleen maar fijn. 
Tot slot: bij vervoersproblemen een belletje naar 06-18203386 
en er wordt voor een oplossing gezorgd.

 Namens de activiteitencommissie: 
Sita van der Kaaij; Marian Out; 
Tanja de Boer en Marja Hirdes.

Oproep om mee te doen aan de 
Johannes Passion.
U weet vast nog van afgelopen Goede Vrijdag toen in Het 
Kruispunt de koralen van de Matthäus Passion met koor en 
orkest ten gehore werden gebracht tussen de lezingen door 
over het lijdensverhaal van Christus. De meeste mensen 
hebben dit bijzonder indrukwekkend gevonden. Er waren 200 
mensen in de kerk en online keken er nog meer, waardoor we 
dit bijzondere lijdensverhaal bij circa 500 mensen ten gehore 
hebben gebracht.

In 2026 willen we hier een vervolg aan geven op Goede Vrijdag, 
met een andere bekende Passion die we willen uitvoeren: de 
Johannes Passion.

(koralen uit BWV 245 van Johann Sebastian Bach).

Dit gaat gebeuren op 3 april 2026 (19.30 uur) in een gezamen-
lijke dienst met de Dorpskerk in Het Kruispunt Velserbroek.

Diverse zangers, zangeressen en instrumentalisten hebben al 
aangegeven mee te willen doen. Wilt u ook meedoen aan dit 
zeer indrukwekkende gebeuren in welke vorm dan ook, 
meld u dan aan bij Adriaan Rensen. 
De repetities voor de zangers starten eind september en voor 
de instrumentalisten in januari 2026 en steeds afwisselend op 
een maandag- en donderdagavond. (en niet in vakanties). De 
repetities worden in Het Kruispunt gehouden.

Bij de zangers is behoefte aan sopranen, alten, tenoren en 
bassen.

Bij het orkest kunnen we de volgende instrumenten gebruiken:

Cello, viool, blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet en fagot.

Aanmelden kan via:
eredienstvelserbroek@gmail.com 
Meer gegevens staan op de website van onze kerk onder alge-
meen / activiteiten.

Adriaan Rensen



17

Solidariteitskas 2025, doet u 
weer mee?

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een 
plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar 
kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun 
omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet 
alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen 
nodig. 

En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. Steun vanuit de Solidariteitskas is 
altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van 
de Protestantse Kerk. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde. 

Elk jaar vraagt de kerk van al haar leden een bijdrage voor dit landelijke fonds. Uw bijdrage wordt gebruikt voor ondersteuning van 
gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Of voor landelijk pastoraat, zoals voor doven, studenten, koop-
vaardij en binnenvaart.

Als gemeente vragen wij aan ieder lid een bijdrage van € 10. Dit bedrag is gelijk aan eerdere jaren. Voor een echtpaar is dit dus € 20.

De gemeenteleden waarvan het emailadres bekend is, hebben inmiddels al een email met QR-code voor de betaling ontvangen. En 
anders ontvangt u een envelop in de brievenbus. Niets gehad, laat het ons weten s.v.p.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens het CvK
Gerrit Out, 0629047097

email: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
U kunt op 2 manieren uw  bijdrage overmaken:
1.	  Via een overboeking, op NL46INGB0000558591  t.n.v. SANTPOORT VELSERBROEK SOLIDARI
2.	 Of door een ‘foto’ te nemen van de QR-code met uw camera-app op uw telefoon of 

tablet, waarna u via Ideal veilig en snel kunt betalen
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Beroepingscommissie

Met de door de kerkenraad geformuleerde opdracht om: “Een 
voordracht te doen voor een passende predikant voor de 
gemeente Santpoort – Velserbroek”, heeft er op 3 juli j.l. een 
eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de beroepingscom-
missie.

Samen met de aangestelde consulent, Werner Pieterse 
(gemeentepredikant in Haarlem-Noord en Spaarndam), heeft 
de beroepingscommissie een eerste stap gezet om na de 
zomer daadwerkelijk aan de gang te gaan. De eerste bijeen-
komst was voornamelijk bedoeld om elkaar wat beter te leren 
kennen en van elkaar te horen wat ieders drijfveer is om deel 
uit te willen maken van de  beroepingscommissie. Daarnaast 
gaf iedereen in een persoonlijke zienswijze aan, geholpen 
door Werner met een verhelderend beeld van een priester en 
een profeet, wat men belangrijk vindt bij het zoeken naar een 
geschikte predikant. 

De commissie bestaat uit: Lieke van Beek, Ruud Hirdes, Aart 
Hoorn, Vicky Koster, Berta Menger, Paul Niemeijer, Hans Paap, 
Alies Passchier, Martine Roomer en Heim van der Velde. Het was 
overigens goed om te vernemen dat diverse commissieleden 
al eens eerder bij het beroepen van een predikant betrokken 
zijn geweest. Tot slot van de eerste bijeenkomst werd er rond-
gekeken naar wie de rol van voorzitter en van secretaris op zich 
zouden willen nemen. Die van secretaris bleef nog even onbe-
antwoord, maar voor die van voorzitter heeft ondergetekende 
zich beschikbaar gesteld.

Kortom, we gaan met vertrouwen aan de slag, waarbij de 
opdracht van de kerkenraad, de profielschets van de predikant 
en de profielschets van de gemeente de uitgangspunten zijn 
waar we ons aan zullen vasthouden. Daarbij zal Werner ons, op 
ons verzoek, op gezette tijden terzijde staan en als consulent 
het beroepingsproces in de gaten houden. 

Omdat geheimhouding en vertrouwelijke omgang met infor-
matie in het hele beroepingsproces gewaarborgd dient te 
zijn, zullen wij alleen verslag doen aan de kerkenraad en doen 
wij buiten de kerkenraad geen mededelingen. Verder leert 
de ervaring dat het proces van beroepen gemiddeld wel 9 
maanden kan duren. Het zou mooi zijn als we al op een kortere 
termijn met een resultaat naar de kerkenraad kunnen gaan, 
maar gezien het tekort aan beschikbare predikanten zou het 
ook nog wel eens langer kunnen duren.

Hoe dan ook, wij gaan met deze uitdaging aan de slag en 
weten ons daarbij gedragen door Gods nabijheid.

Ruud Hirdes

Vanuit het College van 
Kerkrentmeesters
22 augustus 2025

In een vorige Kerk Onderweg hebben we aangegeven dat 
we een EHBO-cursus gaan organiseren voor de kosters in de 
Dorpskerk. De eerste bijeenkomst is op 4 oktober 2025. We 
zoeken nog een tweede zaterdag in oktober. We hebben al 
veel aanmeldingen, maar er is ook nog plek voor ca 5 mensen. 
Graag dan een mailtje naar cvksecretaris@pg-spvb.

In het voorjaar hebben we een oproep gedaan om een maal 
per twee maanden gezamenlijk het onkruid op het kerk-
plein voor de Dorpskerk weg te halen. Op 9 augustus heb 
ik samen met Margreet Baalbergen een uur samen geplukt. 
Het kerkplein voor de kerk ziet er weer even netjes uit. Op 20 
september 2025 om 10 uur nodig ik jullie graag weer uit om 
een uurtje mee onkruid te wieden. Neem je handschoenen en 
tuingereedschap mee!

Het jaarverslag 2024 is klaar en voorgelegd aan de kerkenraad. 
Deze heeft het verslag vastgesteld. 

We zijn in gesprek met de gemeente Velsen over het gebruik 
van de pastorie aan de Dammersboog. We willen de pastorie 
beschikbaar houden voor gebruik door statushouders, in ieder 
geval tot en met 31 maart 2026. We zullen waarschijnlijk het 
huidige contract met de gemeente Velsen verlengen.

We zijn op zoek naar een stratenmaker die de afstappen van 
de kerk naar het kerkplein kan aanpassen. We willen graag dat 
er geen afstapjes meer zijn, maar dat je gewoon gemakkelijk 
naar buiten kan lopen. Wie kent iemand die deze klus voor ons 
wil doen? 

Trees van Gastel
cvksecretaris@pg-spvb.nl
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Bericht vanuit de Kerkenraad.

Er is na het vorige kerkblad geen Kerkenraad geweest. Er zijn wel een paar punten te melden.

Profielschets predikant
De profielschets voor de predikant is door de Kerkenraad definitief vastgesteld. 
Als voorbereiding van dit profiel is hierover met de gemeente gesproken tijdens een gemeenteberaad en tijdens bijeenkomsten met 
focusgroepen waarbij gesprekken zijn gevoerd n.a.v. een praatpapier. Ook hebben gemeenteleden hun visie kenbaar gemaakt via 
een bericht aan de Kerkenraad.

Alle gesprekken en bijdragen hebben geleid tot de volgende profielschets voor de te beroepen predikant.

Wij zoeken een predikant met een warme persoonlijkheid. Een goede luisteraar met empathisch vermogen. In verschillende gesprekken 
met de gemeenteleden is genoemd dat we humor bij een predikant waarderen. 
Een predikant die ons kan samenbinden en oog heeft voor wat ons verbindt. Een predikant die de samenwerking opzoekt met buur-
gemeenten en andere kerkelijke en buitenkerkelijke organisaties binnen onze regio. Een predikant die de gemeenteleden stimuleert en 
helpt hun diaconale taak te verwezenlijken.  
Een predikant die tijdens de eredienst aansluit bij verschillende geloofsbelevingen en de inbreng van gemeenteleden belangrijk vindt.

De vacature betreft 0,8 - 1  fte.

De beroepingscommissie heeft de opdracht gekregen een predikant te zoeken die aan deze profielschets voldoet. Zij zal zelf u over 
haar werkwijze informeren.

Oproep aan regering aangaande Gaza 
In de Trouw van 15 augustus 2025 heeft een advertentie gestaan die ondertekend is door een aantal protestantse gemeenten. Deze 
bevat een oproep aan de Nederlandse regering om bij de Israëlische regering aan te dringen op (onder meer) een staakt-het vuren, 
om het geweld tegen Palestijnen te stoppen en voedselhulp in Gaza toe te laten. In de advertentie wordt aangegeven dat de onder-
tekenaars zich bewust zijn van het feit dat Joden en de staat Israël veel leed hebben moeten ondergaan. Echter wat in Gaza gebeurt, 
kan dat niet rechtvaardigen.

De Kerkenraad van Santpoort-Velserbroek was niet op de hoogte van het voornemen tot plaatsing van deze advertentie. Een aantal  
gemeenteleden heeft reeds aandacht gevraagd voor deze oproep aan de Nederlandse regering. De Kerkenraad zal hier aandacht 
aan besteden.

Nieuw kerkseizoen
Qua activiteiten loopt een kerkseizoen gelijk aan de schoolperioden. Veel leden van onze kerk hoeven hun leven niet meer te richten 
op schoolvakanties en hebben daar geen band meer mee. 
Toch organiseren we een startzondag. We willen stilstaan bij het nieuwe seizoen. 21 september is de startzondag in Santpoort. Samen 
starten aan een seizoen met weer een aantal veranderingen. Een startzondag is ook een mogelijkheid voor ontmoeting en nadere 
kennismaking. 

De Kerkenraad roept u op en nodigt u vast uit bij de start aanwezig te zijn. Over de invulling wordt u nader geïnformeerd.

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt mailen naar mij 
via krscriba@pg-spvb.nl of mij of een KR-lid kunt aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet
Namens de Kerkenraad

Leo Kruisselbrink
Scriba KR Santpoort Velserbroek
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Van de Diaconie

Weggeefkastjes
Al enige tijd zijn er weggeefkastjes bij de Dorpskerk en het Kruispunt.
Wij merken dat vanuit onze kerken de kastjes niet veel belangstelling krijgen.
Toch  wordt er regelmatig als er iets instaat, gebruik van gemaakt.
Het is dus nog steeds nodig!
Bij deze doen wij een oproep aan onze kerkgangers om af en toe een bijdrage in te leveren.
Het gaat om houdbare levensmiddelen en hygiënische producten .
Er zijn nog steeds mensen die dit waarderen.
Namens de diaconie alvast dank voor uw medewerking.

Ontvangen collecten en giften
Collecten juni
  1 juni	 Diaconie				   159,35
  8 juni	 PKN / Zending			   227,05
15 juni	 Diaconie				   131,81
22 juni	 PKN / Binnenlands Diaconaat	 265,90
29 juni	 Kerk en Actie - Een betere toekomst 
	 voor straatkinderen in Yogyakarta	 217,85

Via bank is ontvangen € 15,00 bestemd voor de Kerk in Actie-collecte.
Voor Kerk is ontvangen € 773,25.

Collecten juli
  6 juli	 PKN / Werelddiaconaat		  172,20
13 juli	 PKN / Missionair Werk		  170,80
20 juli	 Diaconie				   169,00
27 juli	 Diaconie				   195,20

Via bank is ontvangen € 10,00 bestemd voor gemiste collecten.
Voor Kerk is ontvangen € 709,40.

Tevens ontvingen wij € 40,00 en € 143,00 voor gemiste collecten over meerdere maanden.
Alle donaties worden bijzonder gewaardeerd en zullen ten goede komen aan de diverse collecte-doelen.

In mei ontvingen wij een gift van € 1.000 maar die bleek bestemd te zijn voor de Werkgroep Kerk in Actie en die hebben we dan ook 
doorgestort t.b.v. de drie actuele doelen in Indonesië.
In juni ontving ons College van Diakenen ook een gift van € 1.000 waarvan € 700 bestemd is voor diaconale collecten en € 300 voor 
onze Diaconie.
Voor beide giften onze bijzondere dank!
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Donatie aan Noodhulp in Syrië
Eind juli hebben we gehoor gegeven aan de oproep van de Protestantse Kerk Nederland / Kerk in Actie om een donatie te doen ten 
behoeve van noodhulp in Syrië en uit ons budget hebben we € 500 overgemaakt voor dit doel. 

Mocht ook u hieraan willen bijdragen dan kunt u zelf een donatie doen of uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van 
onze Diaconie, NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. ‘Noodhulp Syrië’.

Het verzoek van Kerk in Actie luidde als volgt: 
“ Geachte Diaconie,
In Zuid-Syrië loopt het volledig uit de hand. Het geweld tussen de druzische minderheid, bedoeïenen en het regeringsleger escaleert 
in hoog tempo. Sinds 22 juli zijn meer dan 145.000 mensen in paniek op de vlucht geslagen. In de regio’s As-Sweida en Daraa is de 
elektriciteit uitgevallen, raken ziekenhuizen overbelast en is schoon drinkwater nauwelijks meer te vinden. 
De situatie is ronduit rampzalig. Gezinnen leven zonder onderdak, voedsel of medische hulp. Lokale markten zijn gesloten of geplun-
derd. Vrouwen, kinderen en ouderen zijn de dupe van een humanitaire crisis die met de dag verergert. 

Kerk in Actie komt in beweging.
Samen met een lokale partnerorganisatie is Kerk in Actie meteen in actie gekomen: we bieden levensreddende hulp zoals voedsel, 
water, medische zorg en onderdak aan mensen in acute nood. Hierbij hebben we uw hulp dringend nodig. 
Help mee! Organiseer een extra collecte of deel van uw reserves. U kunt een gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie over-
maken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp. Samen kunnen we gezinnen hoop en hulp bieden, juist nu. 
Dank u wel! 

Met vriendelijke groet, 
Jurjen de Groot,
directeur Kerk in Actie “

							       Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt  



Vanuit de werkgroep Kerk in Actie

Ds. Henriëtte Nieuwenhuis is vanaf januari 2025 door zowel Kerk in Actie als GZB uitgezonden naar 
Zuid-Sumatra, Indonesië, samen met haar Sumatraanse man, ds. Karel Barus, en hun zonen Bram en Joren. 
Henriëtte zal zich inzetten voor diaconaal-missionaire presentie in Indonesië en voor het vormgeven van 
een wederkerige (leer)verbinding tussen christenen in Nederland en Indonesië. 
 
Het wordt voor de 41-jarige dominee een terugkeer naar de tropen. In 2011 ging ze voor het eerst naar 
Indonesië voor zendingswerk. Daar, in het zuiden van het eiland Sumatra, leerde ze haar man Karel Barus 
(ook dominee) kennen. 'Vruchtbare jaren' noemt de predikante die tijd gekscherend. Ze ging er alleen 
naartoe en kwam in 2019 als gezin met twee kinderen terug naar Nederland.

Met dat onzichtbare avontuur trad ze in de voetsporen van zendelingen en missionarissen die eeuwen geleden al naar Neder-
lands-Indië afreisden om het geloof te verspreiden. Maar met een andere opdracht. ,,Vroeger vertelde wij als Nederlanders wel hoe 
ze daar moeten zijn. Nu zoeken we verbinding en willen we elkaar inspireren.”

Het hele gezin, inclusief zoons Bram (10) en Joren (8) vertrokken op 27 januari naar Indonesië. Om opnieuw zendingswerk te doen, 
maar ook om de kinderen nader te laten kennismaken met de Indonesische cultuur van hun vader.

Is het niet supergevaarlijk met al die moslims?
De dominee mist in Nederland een open houding als ze vertelt dat ze opnieuw naar Indonesië gaat. ,,Het valt mij echt op hoeveel 
mensen vragen of het wel veilig is, of het daar niet supergevaarlijk is", zegt Nieuwenhuis. ,,Dat komt door het overheersende beeld 
van de islam in Nederland. Terwijl de mensen die dat zeggen vaak zelf geen moslims kennen."

De angst voor een hele geloofsgemeenschap steekt de dominee. ,,Ik vind dat echt onbestaanbaar. Je framet mensen, ze worden 
zonder enige kennis gewoon weggezet als eng . Maar waarom? Je kan mensen toch met open vizier benaderen?”

De islam is gigantisch in Indonesië, bijna 90 procent van de ruim 275 miljoen inwoners is moslim. Nieuwenhuis schat dat er ongeveer 
7 procent aan protestanten zijn. Toch maakt ze zich geen enkele zorgen over de vrijheid om haar geloof te belijden.

Spanningen tussen geloofsgemeenschappen zijn er zeker in Indonesië, bijvoorbeeld op de Molukken, maar niet in hun nieuwe thuis 
in zuidelijk Sumatra ,,Als er bijvoorbeeld een moskee moet worden gebouwd, helpen we mee”, vertelt Nieuwenhuis. ,,En andersom 
zitten moslims bij bruiloften met een hoofddoek op in de kerk.”

Op 14 september is er een collecte voor een betere toekomst voor straatkinderen.

Straatkinderen krijgen weer toekomstdromen 
De belangrijkste manier om kinderen die op straat leven te helpen, is hen naar school te laten gaan. Dreamhouse-oprichter Sammy 
Lampudoo vertelt: “Onderwijs is verplicht in Indonesië, maar veel kinderen vallen uit op school. Wij stimuleren hen om terug te gaan. 
We vragen naar hun dromen. Als ze weer dromen, willen ze terug naar school. Wij zorgen voor de rest. Dat kan moeilijk zijn, want 
sommige kinderen hebben de hoop opgegeven.” In Kupang (Timor) krijgen voormalig 
straatkinderen t-shirts met de tekst ‘Dreamtroopers’. Dat is gebaseerd op de Stormtroopers 
van Star Wars. Ook het lied Imagine van John Lennon inspireert oprichter Sammy. Zijn 
Dreamhouse is een letterlijk een droom-huis, een plek waar kinderen weer hoop krijgen 
op ontwikkeling en een beter leven. Hij heeft zelf vele dromen en hoopt dat we in Neder-
land met hem mee dromen, zodat straatkinderen in Indonesië een beter leven krijgen.  

Sammy licht toe: “We hebben momenteel 5  leercentra in 5 verschillende gemeen-
schappen in Yogyakarta, waar kinderen spelend kunnen leren. We zijn blij en dankbaar dat 
zoveel kinderen die op straat leefden, de afgelopen jaren zijn teruggekeerd naar school, 
hun diploma haalden en nu een goed leven hebben. Dat gunnen we meer kinderen.” 
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 Crisisopvang voor straatkinderen zoals Rara 
De meeste straatkinderen in Indonesië hebben een ouder of verzorger. Soms moeten 
kinderen weggehaald worden uit hun omgeving. Kerk in Actie-partner Dreamhouse heeft 
in Yogyakarta twee opvanghuizen: één voor meiden en één voor jongens. Per huis kunnen 
tien kinderen terecht die misbruikt zijn, uitgebuit of verwaarloosd. In ieder huis wonen de 
kinderen met twee vaste verzorgers. Ze krijgen psychische hulp en een vaste groep vrijwil-
ligers doen activiteiten met hen. Ook gaan ze naar school. Als hun thuissituatie verbetert, 
kunnen ze terug naar hun ouders of anders naar andere familieleden. Ze worden begeleid 
tot en met hun middelbare schooltijd. De 13-jarige Rara woont in de meidenopvang. Ze 
vertelt: “Voordat ik hier kwam, woonde ik onder een brug met mijn familie. Nu kan ik iedere 
dag met de fiets naar school. Ik hou het meest van Bahasa leren en handvaardigheid. Ik 
lees graag in de boeken hier in huis. Het is mijn droom om danseres te worden en een 
beroemde YouTuber”  
 
Bedankt voor je steun aan kinderen zoals Rara. 

Collectanten voor de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie gezocht.
Van 17 tot en met 22 november organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor mensen in armoede in Nederland. 
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, zijn veel collectanten nodig. Doet u mee?

Vorige jaren is er voor bootvluchtelingen in Griekenland en kinderen in Oekraïne gecollecteerd. Veelgehoorde reacties van gevers aan 
de deur zijn: “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”. Dit jaar is het motto: ‘Samen tegen armoede’. 

Steeds meer gezinnen in ons land kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. De 
Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag. Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe hulpvragen. Armoede in Nederland is een 
keiharde realiteit – maar samen kunnen we meehelpen het tij te keren. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van 
directe hulp tot structurele oplossingen.

Wil jij mensen in armoede in Nederland ook helpen? 
Meld je dan aan als collectant bij  de collectecoördinator Gerrit Out, tel 0629047097, email: gertjeout@gmail.com 
Voor Velserbroek zijn we nog op zoek naar een coördinator (het werk valt ontzettend mee). 
We zijn op zoek naar ongeveer 10 collectanten per wijk. Misschien is collecteren niet uw hobby maar doe het dan voor uw beweging, 
de soms leuke reacties die je krijgt en natuurlijk het goede doel.
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Plekken die inspireren

Stiftskirche in Herrenberg.
Deze mooie kerk is gelegen in Herrenberg in het noordelijke Zwarte Woud in Duitsland. Van binnen is deze kerk mooi van kleur. Bij 
de entree van de kerk en in de bijgelegen tuin liggen klokken, die verwijzen naar een klokkenmuseum in de nabijheid. De klok, die 
buiten in de tuin ligt, heeft ook raakvlakken met Nederland. Er staan inscripties op en wapens van bisdommen in Nederland. De klok 
weegt meer dan 6000 kg. De geschiedenis van deze kerk gaat terug tot in de 13e eeuw. Wij waren hier op 30 juli jl.

Familie Rensen

Interieur van een andere 
fraaie kerk in Forbach 

(Schwarzwald / Duitsland)
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   Doe mee en maak samen met buurtgenoten een kleurrijke mozaïekbank! 
Samen maken we de buurt mooier én bouwen we aan verbondenheid tussen bewoners, 
nieuwkomers en vluchtelingen. 
Tijdens een aantal workshops onder begeleiding van kunstenaar Annemarie Sybrandy leer je 
de beginselen van het mozaïeken; daarna wordt er op drie locaties gewerkt aan het 
gezamenlijke kunstwerk. De mozaïekbank komt bij de DEKA in Santpoort-Zuid te staan. 

                 Locatie, Datum & Tijd workshops:  

Wekelijks, in de periode half september – tot circa half november 2025;  

Vanaf 25 september t/m 20 november (bijna) iedere donderdag van 19:00-21:30, in het 
Brederode Huys, Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid.  

Vanaf 17 september iedere woensdag van 16:00-18:30, op de opvanglocatie voor 
alleenstaande asielzoekers van 13 -18 jaar, Duin- en Kruidbergerweg 1 in Driehuis.  

Vanaf 23 september iedere dinsdag van 13:00 - 15:30 op het opvangschip voor 
asielzoekers Ocean Majesty aan de Wijkermeerweg 7 (VOB kade) in Velsen-Noord. 

 
                                                    Waarom meedoen? 
✔ Versterk de saamhorigheid in de wijk 
✔ Leer oude en nieuwe buurtbewoners kennen 
✔ Leer mozaïeken en draag op een creatieve manier bij aan een gezamenlijk kunstwerk 
✔ Help de openbare ruimte op te vrolijken en draag bij aan een mooie, inclusieve buurt 

 
         Iedereen woonachtig in Santpoort-Zuid is welkom – jong & oud, nieuw & vertrouwd! 
Voor materialen, begeleiding en wat lekkers worden gezorgd. 

       Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan voor gratis deelname aan de workshops 
op één van de drie locaties via een mail aan de Projectgroep Mozaïekbank: 
buurtbanksz@gmail.com. Ook voor vragen kun je hier terecht. 

 

Deze workshops worden je aangeboden door Welzijn Velsen en Samen Velsen. 

Locatie bankje 
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Financiële cijfers van de kerk in 2024

Vlak voor de zomervakantie is de jaarrekening door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld en door de kerkenraad geaccor-
deerd.
In dit kerkbladartikel leest u de highlights uit ons huishoudboekje van vorig jaar. Als u de volledige jaarrekening wilt ontvangen, laat 
het ons weten. We hopen in het najaar na een kerkdienst u hier meer over te kunnen vertellen en in te gaan op uw eventuele vragen.

Algemeen
Het college bestaat uit de kerkrentmeesters Trees van Gastel (secretaris), Jan-Dirk Enschedé,
Willem Passchier, Ton Zaal, Hans van Alten (penningmeester) en Gerrit Out (voorzitter).

We kijken met tevredenheid terug op 2024. Niet alleen financieel gesproken, zoals hierna
toegelicht. We zijn er ook met elkaar en ondersteund door vele andere vrijwilligers in geslaagd om onze taken naar tevredenheid te 
vervullen:
•	 onderhouden en beheren van onze 2 kerkgebouwen alsmede de kosterij in Santpoort en de
•	 pastorie in Velserbroek;
•	 beheren van onze financiën en beleggingsportefeuille;
•	 uitvoeren van overige bestuurstaken zoals archief, kerkelijk bureau en werkgeversrol.

Het huishoudboekje
Het zogenaamde 'operationele' resultaat, zeg maar ons huishoudboekje, eindigt in 2024 op €87.807 Dat wil zeggen, in de min. We 
zijn eraan gewend geraakt dat we jaarlijks in het rood eindigen, dat is ook de consequentie van het beleid van een ruime pastorale 
bezetting en het exploiteren van 2 kerkgebouwen. Positief is dan weer dat het circa €50.000 gunstiger is dan in 2023.
De inkomsten waren hoger dan begroot o.a. door:
•	 vrijwillige bijdragen die op peil bleven, daar zijn we blij mee
•	 hogere collecteopbrengsten (misschien door de nieuwe collectebonnen van dubbele waarde?)
•	 hogere rente en dividenden
terwijl de uitgaven lager waren van o.a.: 
•	 energie en water (onze besparingen en isolatie betalen zich uit)
•	 klein onderhoud aan de gebouwen
•	 pastoraat omdat de predikanten in de wijk Velserbroek eerder dan gepland vertrokken.

Doordat er nog een slotuitkering van een nalatenschap kwam, was het negatieve resultaat uiteindelijk €-66.935.

Beleggingen en WOZ-waarde
Waardeveranderingen van onze beleggingen en van onze pastorie en kosterij en ontmoetingsruimte kunt u vanaf 2024 alleen op de 
balans terugvinden en niet meer op de Staat van Baten en Lasten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
- de WOZ-waardes van bovengenoemde gebouwen zijn hoegenaamd niet veranderd
- daarentegen hebben onze beleggingen in 2024 prima gerendeerd. We hebben voor circa €200.000 winst genomen door het 
verkopen van een deel van onze portefeuille. Deze contanten zijn vastgelegd in kortlopende deposito's die meer rente geven dan 
een spaarrekening.  

Samenvattend
Vorig jaar was financieel gesproken één van de betere jaren. We 
moeten echter niet vergeten dat we nog steeds een structu-
reel probleem hebben. Met de vacature voor één predikant voor 
beide wijken tezamen lopen we qua pastorale bezetting financieel 
gesproken weer meer in de pas met de inkomsten, hoewel de kosten 
niet geheel worden gedekt door onze vrijwillige bijdragen.  
Daarnaast heeft de kerkenraad besloten dat we tot 2030 in Santpoort 
en Velserbroek beide vierplekken behouden. Dat geeft de ruimte en 
de tijd om naar elkaar toe te groeien en dat onderschrijven we als 
College van harte. Maar daarna moeten we met elkaar knopen door-
hakken, hoe pijnlijk ook.
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September
vrijdag	 5 september	D euteronomium 29,15-28
zaterdag	 6 september	D euteronomium 30,1-10
zondag	 7 september	D euteronomium 30,11-20
maandag	 8 september	D euteronomium 31,1-8
dinsdag	 9 september	D euteronomium 31,9-18
woensdag	 10 september	D euteronomium 31,19-29
donderdag	 11 september	P salm 74
vrijdag	 12 september	D euteronomium 31,30–32,14
zaterdag	 13 september	D euteronomium 32,15-25
zondag	 14 september	D euteronomium 32,26-35
maandag	 15 september	D euteronomium 32,36-44
dinsdag	 16 september	D euteronomium 32,45-52
woensdag	 17 september	P salm 148
donderdag	 18 september	L ucas 15,1-10
vrijdag	 19 september	L ucas 15,11-20a

zaterdag	 20 september	L ucas 15,20b-32
zondag	 21 september	L ucas 16,1-9
maandag	 22 september	L ucas 16,10-18
dinsdag	 23 september	P salm 38
woensdag	 24 september	D euteronomium 33,1-7
donderdag	 25 september	D euteronomium 33,8-12
vrijdag	 26 september	D euteronomium 33,13-21
zaterdag	 27 september	D euteronomium 33,22-29
zondag	 28 september	L ucas 16,19-31
maandag	 29 september	D euteronomium 34,1-12
dinsdag	 30 september	P salm 127,1-5

Oktober

woensdag	 1 oktober	 Habakuk 1,1-11
donderdag	2 oktober	 Habakuk 1,12–2,4
vrijdag	 3 oktober	 Habakuk 2,5-20
zaterdag	 4 oktober	 Habakuk 3,1-19
zondag	 5 oktober	 Psalm 86
maandag	 6 oktober	 2 Timoteüs 1,1-10
dinsdag	 7 oktober	 2 Timoteüs 1,11-18
woensdag	 8 oktober	 2 Timoteüs 2,1-13
donderdag	9 oktober	 Psalm 119,145-152
vrijdag	 10 oktober	 Psalm 119,153-160
zaterdag	 11 oktober	 Psalm 119,161-168
zondag	 12 oktober	 Psalm 119,169-176
maandag	 13 oktober	 Lucas 17,1-10
dinsdag	 14 oktober	 Lucas 17,11-19
woensdag	 15 oktober	 Lucas 17,20-37
donderdag	16 oktober	 Lucas 18,1-8
vrijdag	 17 oktober	 Psalm 62
zaterdag	 18 oktober	 2 Timoteüs 2,14-26
zondag	 19 oktober	 2 Timoteüs 3,1-9
maandag	 20 oktober	 2 Timoteüs 3,10–4,8
dinsdag	 21 oktober	 2 Timoteüs 4,9-22
woensdag	 22 oktober	 Psalm 78,1-16
donderdag	23 oktober	 Psalm 78,17-39
vrijdag	 24 oktober	 Psalm 78,40-55

28

Bijbelleesrooster 5 september tot 25 oktober 2025

Den Hoorn Texel
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Agenda

September

•	 Zaterdag 3 en 27 september 9.30 uur	S tiltewandeling	D uin en Kruidberg

•	 Maandag 8, 15, 22 en 29 september  9.00 uur	S tiltemeditatie	 Kruispunt

•	 Maandag 8, 15, 22 en 29 september 14.00 uur	C reatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 9, 16, 23 en 30 september 12.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Zaterdag 13 september 10.00 uur	O pen monumentendag	D orpskerk

•	 Woensdag 17 september 12.00 uur	S oep&Spirit	
•	 Zaterdag 20 september 10.00 uur	O nkruid wieden	D orpskerk

•	 Woensdag 24 september 14.00 uur	O uderenmiddag	 Kruispunt

•	 Woensdag 24 september 19.30 uur	L ezing Marianne Vonkeman Iconen	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Donderdag 25 september 10.30 uur	 Koffieochtend, activiteitencommissie	D orpskerk, ontmoetingsruimte

Oktober

•	 Zondag 5 oktober 10:00 uur 	A fscheidsdienst Gilda gevolgd door receptie 	D orpskerk

•	 Maandag 6, 13 en 20 oktober  9.00 uur	S tiltemeditatie	 Kruispunt

•	 Maandag 6, 13 en 20 oktober 14.00 uur	C reatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 7, 14 en 21 oktober 12.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Zaterdag 11 en 25 oktober 9.30 uur	S tiltewandeling	D uin en Kruidberg

•	 Donderdag 16 oktober 12.00 uur	L unch high tea, activiteitencommissie	D orpskerk, ontmoetingsruimte
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl



Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid
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Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl
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� Offerte beoordeling
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� Directievoering
� Opleveringen
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Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

alles onder één dak

Tel. 020-2134381
Mob. 0654336797

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam
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Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 
handreikingen en een protocol.

Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van 
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail 
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en 
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur 
e: dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Aart en Anneke Hoorn e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor 
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
7 september, gezamenlijke dienst
	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. Gilda Polderman
14 september
	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. ds. Ineke Clement
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Henk Reefhuis
21 september, gezamenlijke dienst, startzondag
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Gilda Polderman
28 september
	 10.00 u 	 Kruispunt	 Ds. Harmen de Vries
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Siep Lanser
5 oktober, gezamenlijke dienst, 
	 afscheidsdienst Gilda Polderman
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Gilda Polderman en 
			   Ds. Otto Sondorp 
12 oktober
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Peter Verhoeff
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Peter Hoogstrate
19 oktober, gezamenlijke dienst
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Mirjam Vermeij

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?  Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 7 t/m donderdag 9 oktober 2025 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06 51185382, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek

Bezoekgroep 
Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   
7  sept    	 mw. S. Meulenbelt     	 06-20247493
14 sept    	 dhr. E. van der Kooij  	 06-15890135
21 sept    	 mw. A. Hurkmans       	 023 5371086
28 sept    	 dhr. J. Morren         	 023 5384366                                                                      
5  okt      	 dhr. E. van der Kooij  	 06-15890135     
12 okt      	 mw. P. Muller         	 06-25178153
19 okt      	 mw. S. Meulenbelt     	 06-20247493
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
7-sept	 mw. S. van der Kaaij	 06-21928058
14-sept	 dhr. D. van Dassen	 06-45451231
21-sept	 dhr. M. de Groot	 023-5376942
28-sept	 dhr. E. Hup		  023-5376153
5  okt	 Nog niet bekend
12 okt	 idem
19 okt	 idem

Kerk Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl


